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De ‘vergeten’ economie
van Jezus: ‘In de kerk
hoor je dit nooit’

TEKST JANNES VAN ROERMUND BEELD SENNE TRIP, JOOST HOVING, RAPHAEL HOLT

De een leeft volgens de filosofie van de ‘Geefeconomie’, de ander
houdt een pleidooi voor de ‘economie van Jezus Christus'. Petra
Smolders en Alain Verheij voorzien dat het nu de tijd is om een nieuwe

samenleving vorm te geven, nu de ene crisis de andere opvolgt.

Jannes van Roermund is freelancejournalist. Dit is het derde verhaal
in een serie van vier, waarin hij op zoek gaat naar de betekenis van
geld en bezit in relatie tot het christelijk geloof. Volgende week de

afsluiting, met econoom en christen Lans Bovenberg, over een
nieuwe economie en over de ‘goddelijke’ rol van geld.
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Alain Verheij schreef een boek over de
‘vergeten’ economie van Jezus.

Het lijkt alsof ons financiéle systeem begint
vast te lopen. En misschien wel de hele mon-
diale inrichting, het ‘systeem’ dat ons zoveel
voorspoed heeft gebracht. Klimaat, stikstof,
ongelijkheid, inflatie - het ene na het andere
probleem duikt op of groeit.

Begin dit jaar besloot ik een sociaal experi-
ment van drie maanden aan te gaan: wat ge-
beurt er als je helemaal zonder geld en bezit
leeft? En ik zocht mensen die het eerder had-
den geprobeerd, of die erover hebben nage-
dacht. Die zijn er. Petra Smolders en haar
man Robbert Vesseur gaven al hun bezittin-
gen weg. Theoloog Alain Verheij schreef een
boek over geld en geloof.

‘jij geeft dit, ik geef dat’

Petra Smolders was meteen verkocht toen ze
in 2012 een bericht van oud-bankier Robbert
Vesseur op Twitter las. Hij had al zijn spullen,
meubels en boeken weggegeven, om zonder
geld te gaan leven, in het vertrouwen dat er
overvloed is. De ‘Geefeconomie’ noemde hij
het, omdat de mens in zijn ogen niet egois-
tisch, maar vrijgevig is en uit op verbinding.
De twee legden contact, maakten een af-
spraak en zijn inmiddels gelukkig getrouwd;
ze hebben twee kinderen. Ze leven in Portu-
gal - nota bene van een grote donatie. ‘Maar
als die op is, komt het ook goed’, zegt Smol-
ders. ‘We gebruiken nu wel geld, maar hech-
ten er geen waarde aan. Er is altijd genoeg.’
Jezus zei het tegen een rijke jongeman: ver-
koop alles wat je bezit en geef aan de armen.
‘Ja, want Hij was onvoorwaardelijke liefde’,
zegt Smolders. ‘Maar mensen zitten zo vast
in de patronen van het systeem, dat er niet
aan te tornen is. Doe je dat wel, dan word je
- net als wij - uitgekotst. Mensen geloven
niet dat het daadwerkelijk bestaat: onvoor-

waardelijke liefde. Het hoogst haalbare is
voorwaardelijke liefde.’

Ofwel: transacties. U geeft mij dit, ik geef u
dat. Smolders en Vesseur lieten dat los. Ze
ondervonden veel tegenstand van vrienden
en familie. Ze werden neergezet als ‘egois-
tisch’ en ‘profiteurs’. Maar ze gingen door en
vertelden over hun visie de afgelopen jaren
in diverse media.

Theoloog Alain Verheij herkent de problema-
tische systemen in de huidige wereld. ‘Je
merkt dat de idealen van Jezus en Mozes in
niets meer lijken op onze economische we-
reld’, stelt Verheij in het boek Geld en goed,
dat in mei is verschenen. Jezus en Mozes be-
loofden juist ‘een vrijere wereld’, net als de
profeet Micha, die een ‘revolutie’ voor ogen
zag, en Jesaja, die volgens Verheij ‘de onmo-
gelijke droom van een geheel vernieuwde
gang van zaken’ verspreidde, ‘met gratis wa-
ter en gratis voedsel’, en beloofde dat die tijd
daadwerkelijk ooit zou aanbreken. .

Het evangelie houdt ons een radicale econo-
mische theorie voor, zegt Verheij, die hij ‘on-
verdund’ wil verspreiden. Hij behandelt
daarbij een aantal acties van Jezus. Die wees
het bestaan van geld niet af, maar Hij was er
bijzonder onverschillig over. ‘Wereldvreemd
op een goede manier’, legt Verheij in een ge-
sprek uit. ‘De vogels en de bijen maken zich
niet druk om eten of kleding, dus moeten wij
dat ook niet doen. God zorgt voor je.’

Sterker nog: je kunt volgens Jezus maar beter
geen enkel bezit koesteren. ‘Hij zei eens te-
gen een rijke jongen: je bent bijna in het ko-
ninkrijk van God, geef alleen nog je bezittin-
gen weg’, zegt Verheij. ‘Een onmogelijke
opgave, maar zelf zag Hij het probleem blijk-
baar niet.’

Vesseur en Smolders deden het: ze gaven
weg wat ze bezaten. Daarna gingen ze ge-
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woon door met leven, aanvankelijk zonder
inkomsten. Maar hoe eten ze dan?

‘Dat is er gewoon, we zijn er nog steeds’, zegt
Smolders.

En wat is hun plan?

‘Overgave. Het is ons altijd gelukt, op ver-
schillende manieren, maar niet omdat we
zelf alles onder controle hadden. Je moet al-
les loslaten en vertrouwen.’

Wat als heel Nederland ‘de boel de boel laat’
en nog dit jaar overschakelt op de Geefeco-
nomie — wie gaat er dan voor eten zorgen?
Wie gaat er zieken verzorgen?

‘Dat zou geweldig zijn!’, roept Smolders. ‘Als
iedereen zich overgeeft, is het niet zo dat

‘Dit boek is ook
een preek tegen
mezelf.’

huizen ineens instorten en dat boeren ineens
geen eten meer verbouwen. De samenleving
blijft gewoon bestaan, die wordt alleen vol-
ledig anders ingericht. Alle bezit komt vrij,
iedereen kan het gebruiken. Er komt een
enorme overvloed en verbinding.’

En de boer? ‘Waarschijnlijk gaan veel men-
sen helpen op het land. Dat kan nu niet, want
in dit systeem moet een boer mensen betalen
voor hun werk, en die krijgt slechts één inko-
men uit zijn akker.’

‘Het huidige systeem is een piramide van
schaarste. Aan alles is tekort’, zegt Smolders.
Achter dat systeem zit een overtuiging. ‘In de
kern ben je als mens niet goed genoeg. Zodra
je gaat staan voor wie je bent en je zegt: “Ik
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ben wél goed genoeg!”, dan breek je los van
die piramide. En je nodigt ieder ander uit om
daar ook te gaan staan. Je hoeft geen diplo-
ma’s te halen, hard te werken of je benen te
scheren. Je bent goed genoeg door te zijn.’

de eerste christenen

De Geefeconomie is een wereld waarin ieder-
een waarde heeft en toevoegt, maar waar
niemand hard hoeft te werken. Alles wat er
is, wordt gedeeld zonder tegenprestatie. Ide-
alistisch en naief, zou je zeggen. Te mooi om
waar te zijn, zo lijkt het.

De hang naar het onconditionele had echter
Jezus ook, betoogt Verheij. Hij zette zich

af tegen de Romeinse uitdrukkingen ‘quid
pro quo’ (voor wat hoort wat) en ‘do ut des’
(ik geef, met als doel dat jij ook geeft). Hij
gooide die principes overboord in het verhaal
van de arbeiders in de wijngaard. ledereen
kreeg hetzelfde uitbetaald, ongeacht presta-
tie.

De vraag is of een hele economie kan draaien
op die mooie, idealistische grondbeginselen
van Jezus en Mozes, maar Jezus’ ultieme ide-
aalbeeld heeft wel degelijk bestaan. Het
wordt beschreven in Bijbelboek Handelingen.
Verheij noemt het de ‘geboortepapieren van
de kerk'. ‘De eerste christenen zoeken elkaar
elke dag op en delen hun maaltijden en ook
hun huizen. Arm en rijk zijn er samen bij el-
kaar, mensen met een beperking en mensen
zonder burgerrecht worden er omhelsd,
vrouwen spelen er vanaf dag één een cruciale
rol.’

Christenen vergeten hun eigen afkomst, zegt
de schrijver, die ook regelmatig preekt. ‘Ik
ben veel in kerken geweest waar ze zeggen:
die wonderen van de eerste christenen, die
moeten wij ook doen’, zegt Verheij. ‘En ik
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kom in kerken, waar ze zeggen: zoals de eer-
ste christenen de Geest hadden, zo willen wij
het ook. Maar dat ze een alternatieve econo-
mie hadden, dat hoor je nergens.’
Ondertussen heeft het 21e-eeuwse systeem
zich meester van ons gemaakt, als een ma-
chine zonder rode knop. Ontsnappen is nage-
noeg onmogelijk. Robbert Vesseur en Petra
Smolders zien hoe ze na ieder interview lof
oogsten, maar zelden navolging. ‘Mensen,
willen jullie de Geefeconomie echt ontvan-
gen en laten groeien, leef er dan naar’, schre-
ven ze onlangs in een nieuwsbrief. ‘Niet mor-
gen, niet volgende week, maar nu! Geen
woorden, maar daden!’

‘Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen
meer in de richting van Jezus moeten gaan’,
zegt Verheij. ‘Dat kan met kleine dingen. Wat
doe je met spaargeld? Kies je voor carriére of
voor je belangrijkste waarden?’

Verdunt Verheij nu toch die radicale econo-
mie van Jezus? ‘Het boek is ook een preek te-
gen mezelf, reageert hij. ‘Tijdens het schrij-
ven was ik tussendoor mijn pensioen aan het
regelen. Ik lachte mezelf uit. Het eerlijke ant-
woord is dat ik het ook niet helemaal durf. Je
gaat vanzelf verdunnen. Daar moet je niet te
hard over oordelen.’

een schat die vreugde geeft

‘Jezus zegt op enig moment: het is makkelij-
ker voor een kameel om door het oog van de
naald te gaan, dan voor een rijke om het ko-
ninkrijk Gods te betreden. Op dat moment
schrikken zijn leerlingen: “Wie kan er dan
gered worden?” Vervolgens maakt Jezus een
soort koprol. Bij God is alles mogelijk, zegt
Hij. In die fase van schrik zit ik: je bent je be-
wust van het probleem en van het ideaal en
je denkt: dit kan helemaal niet.’ In die fase
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zitten meer mensen, denkt Verheij. ‘En dat
gaat groeien, naarmate de crises zich opsta-
pelen. De prijzen van grondstoffen stijgen,
van energie ook. De inflatie is hoog. Mensen
gaan steeds meer radicale vragen stellen over
het systeem waarin we zitten: klopt dat wel?’
‘Wij voorzien de komende tijd chaos, de ene
crisis na de andere’, zegt ook Smolders. ‘Het
voelt alsof wij een taak hebben. Uitleggen en
laten zien dat dit mogelijk is, ook op grote
schaal. Daarna krijgen we een geweldige we-
reld!”

Volgens Verheij is ‘enige apocalyptiek’ hem
ook niet vreemd. ‘Maar een crisis gaat niet
zonder slachtoffers. Je droomt, als het sys-
teem instort, hoe machtige mensen die slecht
zijn omgegaan met de aarde, omver tuimelen
en tot bezinning komen. Maar juist mensen
die nu al kwetsbaar zijn, krijgen straks de ge-
nadeklap. Daar moet je voor huiveren.’
Anderzijds kan een zware periode goed uit-
pakken. ‘Mensen worden ontvankelijk voor
nieuwe waarden, nieuwe indelingen. Mis-
schien blijkt er straks, wanneer we als ka-
meel zijn vastgelopen voor het oog van de
naald, toch een nieuwe weg mogelijk.’

Het belangrijkste daarbij is vreugde. Verheij
hoorde over mensen die gereedschap met de
buurt uitwisselen, over vrouwen die hun kle-
dingkasten gaan delen - en ineens keuze te
over hebben. Het zijn de eerste, kleine stap-
jes.

Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met
een schat in een akker. Degene die hem
vindt, verkoopt al zijn bezittingen om enkel
nog die ene akker aan te schaffen. ‘De nieuwe
wereld waar we naartoe moeten, is als die
verborgen schat’, besluit Verheij. ‘Zodra je er
een glimp van hebt opgevangen, besef je dat
daar zoveel vreugde begraven ligt, dat je alles
wat je hebt durft op te geven.’
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Petra Smolders en haar man Robert Vesseur gaven
al hun bezittingen weg en leven zonder geld.

HET GELOOF VAN PETRA SMOLDERS

Petra Smolders en Robbert Vesseur zijn ‘niet religieus,
maar wel heel gelovig’, zegt Smolders. ‘We geloven in
God. En we noemen het ook weleens anders: het
universum, de stroom.’

Smolders voelt verbondenheid met Jezus, maar
gelooft niet in ‘georganiseerde religies’, ook niet in het
christendom. ‘Er is een enorme kloof tussen het
voorwaardelijke en onvoorwaardelijke. Christenen
zitten vast in dat eerste. Dat is voor hen heilig, eigenlijk.
Het geeft houvast. Als ik dit doe, dan doe jij dat.’

Het boek Een ongewoon gesprek met God van Neale
Donald Walsch is de ‘Bijbel van de Geefeconomie'. De
hand van de auteur wordt naar zijn zeggen
overgenomen door God. Die legt aan de lezer uit dat
God onvoorwaardelijk liefheeft en dat niet de Bijbel,
maar je ‘diepste gevoelens’ leidend zouden moeten
zijn.

Christelijke recensenten noemen het ‘hardcore new
age’ of ‘duivels’ omdat het belangrijke fundamenten
van het christelijke geloof wegvaagt. ‘Mensen
kwalificeren ons ook als egoistisch’, reageert Smolders.
‘Dat zegt niets over ons, meer over hun perspectief’ In
de duivel gelooft ze Uberhaupt niet. ‘Die is bedacht
door mensen om de voorwaarden te kunnen
scheppen. Daarin zit altijd iets engs, wat je niet moet
doen, iets fouts/, stelt ze. ‘De mens is gewoon liefde.
Ook het boek Kinderen van Moeder Aarde van Thea
Beckman is onlosmakelijk verbonden met hun manier
van leven. ‘De Geefeconomie is eigenlijk ook een heel
spirituele visie.
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